
Amy  & Zoé
De avonturen van

Er breekt een schitterende dag aan in de grote 
stad van Zoé en Amy, twee schattige hondjes 
die de beste vriendinnen zijn.
Een dag vol gelach en avontuur.
 

Maar ook een dag vol lawaai, want de stad 
van Zoé en Amy is zo groot dat alles en iedereen 
er constant in beweging is:

 

Klik klak! Op de stoep gaan de deuren van de 
winkels open en dicht. 
Vroem vroem! Op straat rijden de auto’s 
voorbij.
Kling kling! De taxilichten springen van groen 
op rood en van rood op groen.
Tuut tuut! De mensen zijn gehaast.

- Soms, zegt Zoé tegen Amy, beweegt onze grote stad 
zo snel dat ik er duizelig van word.
- En soms, gaat Amy verder, zou ik een schildpad 
willen zijn om alles heel langzaam te doen.

Zoé proest het uit van het lachen bij dat idee:
- En als we nu eens naar het park gaan om dag te 
zeggen tegen ... de schildpadden?

Amy is dolblij. Meteen verlaten de twee vriendinnen het 
grijze asfalt en rennen ze het park binnen alsof ze in een 
klein paradijs zijn terechtgekomen. Want eens voorbij het 
hek voelen ze een zacht briesje hun oren strelen. Gelukkig als 
ze zijn, steken de twee vriendinnen hun snuit omhoog en 
snuiven ze de verse lucht op die kriebelt in hun neusje:

- Wat heerlijk is dit! Het lijkt wel alsof we in een 
zeepbel zijn! lacht Amy.
- Of liever in een groene bubbel vol bomen en geo-
pende bloemen, voegt Zoé eraan toe. 



Dan zien de twee vriendinnen vlak bij hen een paard met 
een prachtige koets staan:

- Mogen we een ritje maken? vragen de twee vriendinnen 
op ondeugende en speelse toon.
Het paard knikt van ja, en zo beginnen onze twee jongedames 
aan een ritje in een mooie koets door het park en over de boogbruggen. 
Op naar het meer met de schildpadden!

-  Wat leuk om enkel nog het geluid van de hoeven te horen, zegt Amy.

Maar Zoé luistert maar half, want een paar meter achter de koets merkt ze 
haar broer Aston en zijn vriend Jack op. De jongens lopen om ter hardst en 
rennen als twee kleine gekken.
Ze lopen zo snel dat ze de koets voorbijsteken. 
Geamuseerd zwaaien Zoé en Amy naar hen vanuit hun koets.

Wat verderop zet het paard de twee hondjes af op het mooie plein in het park, 
bij het hemelsblauwe meer. Zoé en Amy kijken naar het kalme, heldere water. 
Want het park van Zoé en Amy is zo groot dat alles er rust ademt: 



Flik flak! Het water van de fontein bespat de wandelaars. 
Bzz bzz! De insecten vliegen van nectar naar nectar.
Ploef ploef! 
De schildpadden glijden rustig over de steentjes in het meer. 
En ook plik plok!
Zoé en Amy draaien zich om en zien op het plein hun vrienden 
Aston, Jack en de kleine Marley staan. 
Ze hebben er plezier in om op grote bellen te springen, 
zodat die uit elkaar spatten. 
Zoé en Amy lopen naar de jongens toe om ook ‘plik plok’ te doen 
met de grote bellen.

Maar al gauw begint het buikje van onze vijf vrienden te grommen:

- Van verse lucht krijg je honger! lacht Marley.
En dat komt goed uit, want Marley heeft een lekkere picknick 
meegenomen in een grote rieten mand.

- Wauw! roepen de vrienden uit in koor.
 

Zoé, Amy en al hun vrienden zoeken zich een mooi stukje groen 
paradijs uit. Daarna laten ze zich rollen in het zachte gras, alsof 
het een donzig bed is.

Wat zijn ze blij! Ze proeven van de lekkernijen die Marley heeft 
klaargemaakt, terwijl ze naar de gebouwen kijken die in de verte 
rond hun park staan.

Er loopt een schitterende dag ten einde in de grote stad van Zoé 
en Amy, onze twee schattige hondjes die de beste vriendinnen zijn.
Een dag vol gelach, avontuur en ... verse lucht!

Ga jij ook graag wandelen? Maak dan samen met je ouders een 
wandeling en laat ons zeker weten of je onze vrienden uit de grote 
stad bent tegengekomen!

 


