* De Gvonturen van
-+ Anna & Mile

Hoog boven de wolken, in een universum *
vol sterren, gaat de zon onder.

Het is de Melkweg, een weg van licht en

duisternis waar de sterren schitteren tot bij

de Aarde, waar de kinderen onder de wol X

Kruipen en de ogen sluiten om zoet te dromen. *

¥

* Niet ver daarvandaan, ergens in het luchtruim,
zweeft de Kleine, avontuurlijke tijger Milo rond
in zijn heteluchtballon. Hij heeft een heilige missie:

de magische formule vinden om de planeet Aarde
haar heldere kleuren en zuivere lucht terug
te geven.

* Na een lange, vermoeiende reis heeft Milo een
pauze nodig. Hij landt met zijn luchtballon zachtjes
op de Melkweg.

Eindelijk kan hij zijn ruimteschip verlaten en hij
verheugt zich erop om over het bloemenperk van
sterren te lopen, dat hij zo lang niet heeft kunnen
betreden.

% Milo staat helemaal versteld van al dat gefonkel.
Spontaan plukt hij een ster en spreekt hij zijn
grootste wens uit:

- Lieve ster, help me de planeet Aarde te redden.
* Als je me hoort, geef me dan alsjeblieft een teken!




Nog maar net heeft hij zijn ogen weer open of
hij ziet in de verte een bekend silhouet.

Het is zijn beste uriendin Anna,
een vrolijk olifantje dat altijd klaarstaat om
te helpen. De Melkweg is Anna’s favoriete speelterrein.

Ze probeert de sterren te vangen en geniet van hun : . ’
schoonheid. Vanuit de verte ziet Milo hoe Anna zich
tussen de sterren rolt en schatert van het lachen.

Haar goede humeur is zo aanstekelijk dat hij beslist
om naar haar toe te gaan, zodat ze dit leuke moment
samen kunnen beleven.

Hij heeft haar zo hard gemist!

En dat gevoel blijkt wederzijds te zijn, want zodra
Anna haar vriend herkent, springt ze hem in de
armen en geeft ze hem een dikke knuffel door haar
slurf rond zijn zachte vacht te wikkelen.

Na deze innige omhelzing zegt Anna tegen haar
uriend met een veelbelovende glimlach:

- De sterren hebben me over je wens verteld
en we willen je graag helpen om je wens waar

te maken. Samen helpen we de Aarde weer op
krachten te komen!



Milo staat helemaal paf, en zonder de reactie
van haar vriend af te wachten, grijpt Anna met
haar slurf een handvol sterren die aan haar
voeten liggen.

Danricht ze zich tot de planeet Aarde die zich
enkele lichtjaren verwijderd bevindt en blaast
ze de inhoud van haar slurf met volle kracht
naar de Aarde.

Verbluft ziet Milo de Aarde oplichten door deze
magische wind. De dichte mistlaag die steeds
rond de Aarde hangt, maakt onmiddellijk plaats
voor een stralende zon, terwijl de natuur en de
oceanen hun oorspronkelijke groene en blauwe
kleur terugkrijgen.

Milo beseft meteen dat zijn uriendin Anna een

magische kracht heeft die de oplossing zou
kunnen zijn om zijn missie te volbrengen!

- Zou je samen met mij de Aarde willen redden

in mijn ruimteschip? vraagt hij met een enthousiasme
waarvan hij dacht dat hij het voor altijd kwijt was.

Zonder aarzelen springt Anna in de luchtballon,
nadat ze eerst een voldoende voorraad sterren
had verzameld om deze missie samen met haar
uriend tot een goed einde te brengen.

Enkele minuten later zweven onze twee vrienden
Anna en Milo door het heelal om hun vrolijke
avonturen voort te zetten op Aarde.




