
Gaby & Sam
De avonturen van 

De goudgele zon gaat zachtjes onder achter 
het bos en voert een zilverkleurige sluier met 
zich mee, waardoor de bomen wel watten 
lijken.

Daarna is het de beurt aan de maan om rustig 
op te komen boven het bos, zodat het net 
genoeg verlicht wordt. Niet te veel en niet te 
weinig. Als een zacht nachtlampje.

Gerustgesteld door dit kalmerende zilverkleu-
rige licht, glimlachen en geeuwen de dieren 
van het bos. Ze rekken zich helemaal uit en 
vallen uiteindelijk vredig in slaap.

Alle dieren ... behalve twee!
Sam, de grote lieve beer, en Gaby, het 
ondeugende konijntje.

Deze twee onafscheidelijke vrienden worden ‘s 
nachts wakker om over de slaap van hun 
vrienden in het bos te waken.

Deze twee onafscheidelijke, zachtmoedige 
vrienden zijn de prinsjes van de nacht.

Lieve Sam met zijn ronde buik en schattige Gaby 
met haar zijdezachte oren wonen in de top van 
een boom. Maar niet zomaar een boom!

Een boom die zo hoog is dat hij boven de wolken 
uitsteekt.

Een boom die zo indrukwekkend is dat zijn 
takken het hele bos bedekken in de lucht. 

Een boom die zo toverachtig mooi is dat zijn 
takken als zilveren draden en zijn bladeren als 
fonkelende sterren zijn.

Een boom die zo zacht is dat je je in een donzig 
paradijs waant.



Iedere nacht lopen Sam en Gaby, met de 
maan als vriend, over de takken van hun 
majestueuze boom. Ze luisteren naar het 
zachte gebrom van de dieren die zoet aan 
het dromen zijn.

Dan springen ze naar de langste tak van 
hun boom. De langste maar ook de meest 
fonkelende! De tak die onze twee prinsen 
van de nacht tot bij de heuvels van de 
slapende stad brengt.

Helemaal op het uiteinde van die tak gaan 
Sam en Gaby zitten om te kijken naar de 
kinderen die in hun bed liggen te slapen en 
om ook over hun slaap te waken.

Onze twee prinsen waken erover dat niets 
de dromen van deze kleine meisjes en 
jongens verstoort, en die taak nemen ze 
heel ernstig. Want de slaap van kinderen is 
heilig. Nog heiliger dan hun gouden kroont-
je! Veel heiliger zelfs! En ook veel zoeter.

Hoog op hun tak merken Sam en Gaby plots dat 
een slechte droom de slaap van een kindje 
verstoort. De grote beer en het ondeugende koni-
jntje ademen diep in ... 

en blazen heel hard op de slechte droom. Zo hard 
dat de slechte droom omvervalt en uiteindelijk 
wegvlucht. En wanneer een slechte droom niet 
weg wil gaan, laat Sam zijn kroontje zo hard schit-
teren dat de slechte droom ervan verblind raakt 
en meteen verdwijnt!

Oh kijk! Daar reiken de eerste gouden zonnestra-
len al tot de wortels van de bomen. De dag breekt 
aan. Het is tijd voor Sam en Gaby om weer naar 
huis te gaan, op de top van hun boom.

Op de terugweg springen onze twee prinsen van 
tak naar tak en luisteren ze naar de dieren en kin-
deren die wakker worden en nog slaperig mompe-
len dat ze een heerlijke nacht hadden. Gerustges-
teld door het ochtendgelach, glimlachen en 
geeuwen Sam en Gaby. Ze rekken zich helemaal uit 
en vallen uiteindelijk vredig in slaap op hun zijde-
zachte boom.

Welterusten, kleine prinsen. 
 
 


